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Inleiding 

Gesprekje over wat er in de zak zit – ik beloof je dat ik je het zal laten zien! 

Ik beloof je – hoe zeg je dat ook altijd weer? Als je iets beloofd… dan moet je het ook doen!  

Beloofd is beloofd! [themadia] 

Wie vindt dat ook?  

Wie kan een voorbeeld geven van wat je kan beloven? 

Heel grappig: deze week kwam ik in de krant een mooi voorbeeld tegen [dia2]. 

Inderdaad, als je iets beloofd, dan moet je het ook doen. Anders ben je niet eerlijk… 

Oei – maar doe je altijd wat je zegt? Wie doet altijd wat ´ie belooft?  

[Eerste schilderij laten zien] [dia3] – over wie gaat dit denk je? 
 

Deel 1 - Abraham 
Nu gaan een verhaal uit de bijbel lezen. Daarin belooft de Here God iets aan Abraham. Luister 

maar goed. Lezen Genesis 15:1-6 [dia4] [dia5] 
 

[dia6] Wat belooft de Here God aan Abraham?  

 God belooft een kind aan Abraham 

 en uiteindelijk zal Abraham zoveel kinderen krijgen als er sterren aan de hemel zijn. 

Sterren aan de hemel, nou dat zijn er veel! Moet je ´s avonds als het donker is en er geen wolken 

zijn [dia7] naar de hemel kijken. Dan zie je allemaal sterren, grote en kleine, heel dichtbij elkaar 

en ver van elkaar af. Moet je die ´s proberen te tellen – 1,2,3… je raakt de tel kwijt. Het zijn er wel 

honderdduizendmiljoen. Ontelbaar veel! [dia8] 

Eerder had God al eens tegen Abraham gezegd dat hij zoveel kinderen zou krijgen als er 

zandkorreltjes op het strand zijn. Wie heeft thuis een zandbak? Moet je een handje vol zand 

nemen en proberen de korreltjes te tellen – 1,2,3…?! Je raakt de tel kwijt! Ontelbaar veel. Nou, 
zoveel kinderen belooft de Here aan Abraham. 
 

Alleen weet wat nou zo raar is? 

Abraham merkt daar helemaal niets van. 

Abraham zal een heleboel kinderen krijgen?! – Hij heeft zelfs nog niet 1 kind! 

En hij is al [dia9] 80 jaar. Dat is oud! 

God belooft wel wat, maar zal het ook gebeuren? 

Abraham wordt daar wel eens verdrietig van. Dan twijfelt hij of het wel echt waar is wat de Here 

heeft beloofd. Dat lazen we net ook he: Abraham denkt dat hij kinderloos, zonder kinderen zal 

sterven… 

Maar als de Here dan die sterren laat zien, en het nog een keer zegt, nog een keer belooft: zoveel 

kinderen zul jij zelf krijgen, dan gelooft Abraham toch, dan vertrouwt hij op de Here.  
 

[themadia]En hoe is het afgelopen? 

Hoeveel kinderen heeft Abraham gekregen? Hoe heette zijn eigen zoon? 

Uit die ene zoon Isaäk is een heel volk gegroeid. Het volk Israël.  

Ontelbaar veel mensen. 

En wat zo mooi is: de Here Jezus zegt later dat iedereen die in de Here God gelooft ook een kind 

van Abraham is. Dus als jij in God gelooft, ben je ook een kind van Abraham! 

Nou - er zijn op de hele wereld heel veel mensen die in God geloven. Ontelbaar veel.  
 

Wat kun je daar van leren? [dia11] Dat God dus doet wat Hij belooft! Dat voor de Here altijd 

geldt: beloofd is beloofd. Dat je dus op God kan vertrouwen. 
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Alleen: weet je hoe lang Abraham erop moest wachten? 

Ik zei net dat hij [dia12.1] 80 was toen de Here dat zei van die sterren. 

En hoe oud was Abraham toen zijn zoon Isaäk geboren werd? 

100! [dia12.2] Dus hij heeft 20 jaar moeten wachten. Dat is lang! 

Wat kun je daar van leren? [dia13.1] God doet wat Hij belooft. Alleen kan het soms wel heel 

lang duren voor het gebeurt. [dia13.2] Soms moet je heel lang wachten. En heel veel geduld 

hebben. Maar je kan op de Here vertrouwen – al duurt het nog zo lang, de Here doet wat Hij 

belooft! 

 

Zingen: Psalm 105:5 en Gezang 149 (Zie ik sterren aan de hemel staan) 

 

Deel 2 – Jezus 
Dat de Here God iets aan Abraham belooft is niet de eerste en de enige keer dat Hij iets belooft. 

Eigenlijk staat de bijbel vol met beloftes. 

Het begint al gelijk aan het begin. 

[dia15] Als Adam en Eva in het Paradijs van de verboden vrucht eten, waardoor alle ellende in de 

wereld is gekomen, geeft God straf aan Adam en Eva.  

Maar Hij belooft ook wat (en dat zegt God dan tegen de slang, tegen de duivel): [dia16] 

vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen 

je kop, jij bijt hen in de hiel. 

Da´s een beetje een moeilijke tekst, waar het om gaat is dat de duivel uiteindelijk verslagen zal 

worden. 

Dit wordt wel de [dia17] moederbelofte genoemd. De moeder van alle andere beloften in de 

bijbel. Uit die belofte zijn alle andere beloften voortgekomen. 

Bijvoorbeeld het stukje uit de bijbel dat we nu gaan lezen: Jesaja 9:1-6. [dia18] [dia19] [dia20] 

 

Misschien komt deze tekst je wel bekend voor. Misschien heb je ´m wel eens geleerd op school, 

of voor het kerstfeest: [dia21.1] want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven… 

Over wie gaat dat? 

 gaat over Jezus. 

En wat worden er geweldig mooie dingen over Jezus gezegd: [dia21.2] groot is zijn heerschappij, 

aan de vrede zal geen einde komen… 

 

[themadia]Alleen weet je wat nou zo raar is? 

Het volk Israël merkte daar helemaal niets van. 

Het waren prachtig mooie beloftes van God. 

Maar merkte je toen dat dat kind macht had?  

Helemaal niet: het volk Israël zat gevangen in een ver land. 

Merkte je toen dat er aan de vrede nooit een einde zou komen?  

Helemaal niet, er was niet eens vrede. 

De mensen zullen vast wel eens gedacht hebben dat God was vergeten wat Hij had beloofd.  

Want waarom duurde het anders zo lang?  

En waarom gebeurden er steeds zulke erge dingen? 

En toch heeft het volk Israël ook steeds in deze woorden van de Here God geloofd. 

Ze verlangden heel erg naar de komst van dat Kind. Ze noemden Hem de [dia23]Messias. 

 

En hoe is het afgelopen? 

Is dat Kind geboren? [Tweede schilderij uitpakken] [dia24] 
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Ja he: de Here Jezus is geboren in de stal van Bethlehem. We gaan dat volgende week samen 

vieren op het Kerstfeest: een Koning geboren! 

Jezus is de Messias, waar iedereen op zat te wachten. 

Hij heeft alle macht. 

Alleen een iets andere macht dan de mensen hadden gedacht. Want Hij ging niet met een zwaard 

de vijanden uit het land jagen. Hij pakte een veel grotere vijand aan: de duivel. Jezus zorgde 

ervoor dat de duivel is verslagen (moederbelofte!)  

En Hij heeft vrede gebracht.  

Alleen een iets andere vrede dan de mensen hadden gedacht, want oorlog is er nog steeds.  

Jezus bracht vrede tussen mensen en God. Daar is Jezus voor gestorven aan het kruis, zodat wat 

wij verkeerd doen niet meer tussen God en ons in blijft staan. Dankzij de Here Jezus is er 

vergeving voor wat je verkeerd doet. 

Het beloofde Kind is gekomen. 

 Wat kun je daar van leren? [dia25] Dat God dus doet wat Hij belooft! Dat voor de Here altijd 

geldt: beloofd is beloofd. Dat je dus op God kan vertrouwen. 

 

Maar weet je hoe lang het duurde voor Jezus op aarde kwam? 

Hij was al aan Adam en Eva beloofd. [dia26.1]  En tussen Adam en Eva en Jesaja zit al zo´n 2300 

jaar. En na Jesaja duurt het nog [dia26.2] eens zo´n 750 jaar. Dat is lang! Heel lang!  

 Wat kun je daar van leren? [dia27.1] God doet wat Hij belooft. Alleen kan het soms wel heel 

lang duren voor het gebeurt. [dia27.2] Soms moet je heel lang wachten. En heel veel geduld 

hebben. Maar je kan op de Here vertrouwen – al duurt het nog zo lang, de Here doet wat Hij 

belooft! 
 

Zingen: Gezang 81:1,2 (Dit is de dag die God ons schenkt) en Opwekking 595 (Licht van de 

wereld) of E&R 76 (Alzo lief had God de wereld) 

 

Deel 3 - de nieuwe hemel en aarde 

[themadia]De Here God is een God die heel veel belooft.  

En die altijd doet wat Hij zegt – daar kun je op vertrouwen. 

Wat belooft de Here jou? 

 

Zullen we daarover nu eens uit de bijbel gaan lezen? 

Lezen: Openbaring 21:1-5 [dia30] [dia31] 
 

Wat belooft de Here? 

 een nieuwe hemel en aarde 

 dat God dichtbij mensen zal wonen 

 dat Hij de tranen uit je ogen zal wrijven – dat er geen dood meer zal zijn, geen verdriet, geen 

pijn…. God maakt alles nieuw! 

Hoe lijkt je dat? 

Mooi he?! 

Stel je voor: nooit meer verdriet. Nooit meer ziek. Nooit meer naar het ziekenhuis.  

Alles wordt nieuw! [schilderij 3 uitpakken] [dia32] 
 

Een nieuwe hemel en aarde, waar alles nieuw en goed is. Dat is toch prachtig?! 

Iedereen kan even goed leren en lezen en rekenen en taal. Niemand die meer stottert of te druk 

is. Niemand die meer stemmen in z´n hoofd heeft. Niemand meer gehandicapt. Niemand meer in 

een rolstoel… Alles wordt nieuw. Ook jij! 
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Hoe lijkt je dat? 

Is dat geen prachtige belofte van God? 

Dan is eindelijk alles goed. Helemaal goed. Met iedereen. 

Misschien verlang je daar wel naar: nooit meer dit of dat. Nooit meer gezeur. Nooit meer apart, 

niet langer anders dan anderen. 

 

Het is iets wat de Here belooft. 

Alleen: het is nog niet zo. 

Misschien moet je juist wel vaak huilen om wat er gebeurt en hoe het met je gaat.  

Misschien ben je wel eens boos. 

Of ongeduldig: waarom duurt het zo lang voordat God alles nieuw maakt? Waarom doet God dat 

nu al niet? 

Misschien zijn er wel mensen die ermee spotten. Die zeggen: geloof jij nog in God dan? God komt 

toch niet. Er staan wel mooie beloftes in de bijbel, maar er komt toch niks van. Er gebeurt immers 

niks… 

Wat zeg je dan? 

Misschien geef je ze in je hart wel gelijk. 

En toch: er gebeurt wel wat! [dia33.1] Denk aan Abraham! Wat moest hij lang wachten voor hij 

eindelijk een zoon kreeg, maar God doet wat Hij zegt, want beloofd is beloofd! 

Er gebeurt wel wat! [dia33.2] Denk aan Jezus! Wat moesten de mensen ontzettend lang wachten 

voordat de Messias Jezus eindelijk geboren werd. Maar Hij is wel geboren! Want God doet altijd 

wat Hij zegt – beloofd is beloofd! 

 

Jullie hebben hier al een aantal weken kaarsen zien branden. 

Weet je wat die betekenen?  

Iets heel moois. Ze betekenen [dia34.1] Advent. 

Advent is een oud Latijns woord dat betekent [dia34.2] ´komen, verwachten´. 

Abraham verwachtte een zoon – het duurde lang, maar hij kreeg hem! 

Israël verwachtte de Messias – het duurde lang, maar Jezus werd geboren! 

En wij? Wat verwachten wij? Dat alles nieuw zal worden. Het duurt lang, heel lang misschien wel. 

Maar het zal gebeuren! Want wat God beloofd dat doet Hij ook. 

Beloofd is beloofd!  

Vertrouw daarom op de Here! 

 

Daarover gaan we zingen: Gezang 75:2,4,5,6 (Alles wordt nieuw!) en Gezang 111 (Jezus leeft 

in eeuwigheid) 


